
‘U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook 

met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van 

God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.’ Colossenzen 2:12

Grote God en liefdevolle Vader, de doop spreekt van de dood van Uw 

Zoon, maar ook van de opstanding, we komen immers uit het 

waterbad weer omhoog. Wij zijn met Jezus gestorven en begraven, 

maar meer nog, we leven nu door Hem die opstond uit de dood. We 

laten het oude leven achter, de eerste Adam die viel en zondigde. Uw 

Zoon is de nieuwe mens, niet meer aards en vleselijk maar geestelijk. 

In Hem ben ik herboren in dat nieuwe geestelijke leven. 

Duizendmaal dank daarvoor. In Jezus Naam. Amen.


